
Welkom in de ruimte
Welkom in De Speelruimte van 
Sirius en de Spacecowboy 

In deze tas vind je het verruimingsprogramma van Sirius en de Spacecowboy om met de groep 
door te denken, te fantaseren en te spelen. 

Wij vinden het leuk en belangrijk om de kijk-beleefervaring van onze voorstellingen te verlengen. 
Daarom hebben we een verruimingsprogramma ‘De Speelruimte’ ontwikkeld die je voor of na de 
voorstelling kunt uitvoeren met de leerlingen. 

In de verruimingstas;
Twee bijna identieke posters. Eén met ster en één zonder ster;
Dertig Sirius Sokpop-stickervellen, voor alle leerlingen één;
Eén vouwboekje met lessuggesties die je kan laten aansluiten bij je lessen.

Met de twee posters kan je een magische ervaring creëren in de klas. 
Hang de poster met de ster, enkele dagen voor de voorstelling, op in de klas. 
Wijs de leerlingen op de poster om de voorstelling te introduceren. 
Maar schenk er niet te veel aandacht aan. 
Vlak na de voorstelling of op de dag dat de voorstelling komt, vervang je de poster met ster voor 
degene zonder ster. Je zegt niets. Je laat het de kinderen zelf ontdekken. 

De verwondering en verbazing kan een prachtig gesprek opleveren en krijgt in de voorstelling diep-
te. Het sluit aan bij het filosofisch gesprek (zie vouwboekje). 
Hang later de poster met ster weer op. Of willen de kinderen liever die zonder ster?

Heel veel inspiratie en goede gesprekken gewenst,

Romke Gabe en Eline 
Firma Draaijer&DeVries

DAG LEERKRACHT 
VAN DEZE MOOIE GROEP


